
Vliegtuigroute 

 
 

Tijdens de vlucht van 30/31 januari 1944 kwam de Lancaster Mk.III - JA702 - 
GT-Z 'ZEBRA' met registratienummer GT-Z van No 156 Pathfinder Squadron 
RAF Bomber Command neer in de Noordoostpolder op kavels N-32/33/34, met 
als centrum kavel N-33. 

De bemanning: 

P/O.   J.R. Rule   Piloot   RNZAF KIA 
Sgt.  W.W. Cottam Navigator   RAF  EVD/POW  
Sgt.   P. Coyne  Radiotelegrafist   RAF  EVD/POW 
Sgt.   E.A. Shorter Werktuigkundige  RAFVR KIA 
F/Sgt.  K.R. Ball  Bommenrichter  RAF  KIA 
Sgt.   G.A. Race  Schutter   RAFVR KIA 
Sgt.   J.J. Sloan  Schutter   RAFVR KIA 
 

Deze Lancaster was om 17.00 uur opgestegen van de basis Warboys voor een 
aanval op Berlijn en om 22.00 uur neergeschoten door Oblt. Augenstein van 
7/NJG1. Alleen W.W. Cottam en P. Coyne konden uit het neergeschoten toestel 
ontsnappen. Geholpen door mensen uit de polder (o.a. Dhr. Arnoldi en Dr. 
Jansen) zijn ze via Vollenhove, per ambulance naar Oostermeer in Friesland 
vertrokken. Hun namen komen voor op een lijst van Drachten, die is opgemaakt 
door Dhr. Zijlstra. Zij doken onder bij dokter van Leeuwen en zijn vrouw. Eind 
jullie verlieten ze Oostermeer en reisden per trein via Leeuwarden, Zwolle naar 
’s-Hertogenbosch. Ze duiken dan onder bij Simon de Cock in Kaatsheuvel. Van 
daaruit zijn W.W. Cottam en P. Coyne naar Antwerpen gegaan,  waar ze beiden 
door verraad zijn gearresteerd. De gesneuvelde bemanningsleden zijn op de 
begraafplaats te Vollenhove begraven.  

 
Stichting ”Ongeland”  

Paal: 28 
 


